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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 380 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‘Ik voel dat ik daar beter door word’ 

“Zie  er  op  toe  dat  elke  band  uit  echte  liefde  ontstaat,  uit  liefde  die 

bevrijdend  werkt.  Het  is  niet  nodig  iemand  te  willen  claimen  of  te 

bekeren of ergens naartoe te duwen. Het is belangrijk dat jijzelf vrij bent 

in je bewegingen zodat je durft gaan waar je wil, kijken waar je wil en de 

dingen durft doen die je wil doen.  

Je  handelen  zou  steeds  door  een  soort  vreugdegevoel  gemotiveerd 

moeten zijn,  in de zin van:  ‘dit  is  juist  in mijn  leven; als  ik dit doe,  is dat 

juist, ik voel dat dit zo is en ik voel dat ik daar beter door word.’ ” 

 

 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan” 

 (uit hoofdstuk 3: ‘De kracht van de stilte’) © Mayil.com 
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